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Twee stenen leeuwen
die wachthouden naast elkaar;
als ik nabijkom
in het stille zomerbos
voel ik hun warme adem.

Yosano Akiko




De weiden dagen
wolkengrijs lekt sloten in
Met z’n lange spoor
trekt een eend de oevers langs
ritst de zomerdag open

Job Degenaar




Geur van kamillen
stijgt over de dijk omhoog -
zomernamiddag,
nog voel ik jouw eerste kus
staande tussen de fietsen.

Addie Abelman




Stemmen van krekels
komen vanuit het bergdorp
in de schemering;
maar niemand die naar mij vraagt
behalve de wind alleen.

Ono no Komachi




Kom je vanavond?
De rozentuin zal geuren
als nooit tevoren
en de maan zal jaloers zijn
op onze liefde. Kom je?

Frans Terryn




-

stromende regen —
buiten tikt een hommel
tegen het raam;
hoe lang zou het duren
voor de baby komt?

Arnold Vermeeren




Bitter is liefde
voor de ander verborgen —
als rode lelies
die op de velden schuilgaan
in het weelderige zomergroen.

Iratsumeé




zomerse bui

onder het groene lover
geurt de aarde

nu ritselt het verhalen
in de oude kastanje

Fred Flohr




Zoals je daar loopt
op het pad naar de loods
in je kampeerbroek
wil ik dat je blijft lopen,
wil ik dat je terugkomt.

Hans Reddingius




Hun bloemen druipnat
geuren de irissen zwaar.
O luister, een koekoek
roept! In de avondschemer
terwijl de zomerregen neerdaailt.

Fujiwara no Yoshitsune




Tot je sterven toe
het verhaal van een tuin
volgeschreven met
bloemen; ik lees en herlees
kijkend, schreiend in de zon.

Silva Ley




Enkel nog hoorbaar
zo groen overhuifd is het:
ergens ruist water
ergens is een beweging
Is Iets naar iets onderweg

Inge Lievaart




Als de zon wegzinkt
en het licht blijft weifelen
HREGERELCCHES
angstwekkend zijn de bomen
in de zomerschemering.

Soné no Yoshitada




Een zwoele avond
nevels over het weiland
en vage paarden.

Wat zei zij over wat hij
gezegd had in haar droom?

Hans Reddingius




nog volop zomer
bouwen spinnen in mijn tuin
ijverig aan de herfst
herinneringen aan jou
bewaar ik als rozenblaadjes

Fred Flohr




Een gouden gloed ligt
over het avondwater
totdat een schip komt
het blauw weer openploegend
— schijn en wezen saamvloeiend.

Anoniem
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Vakantiedorp
aan het eind van elke straat
lokt de blauwe zee
blauw als de ogen van hem
met wie ik zwom, die zomer

Ria Giskes
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