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Inleiding

Dank voor je interesse in haiku.
In dit e-boekje staan de zeventien haiku's
die ik het mooist vind.

Graag benadruk ik dat dit een persoonlijke
keuze betreft uit haiku’s die eerder zijn
gepubliceerd in de andere e-boekjes van
Haiku Stichting Nederland.

Ik wens je veel inspiratie en leesplezier.
Hartelijke groet,

Haiku Stichting Nederland
Arie de Kluijver
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Gebroken bloesem -
ook aan de hand die haar brak
geeft zi) haar geuren




Koude tempelwind
een eenzame monnik buigt
voor stenen woorden




n een donker bos
noorde ik een toverfluit
pespeeld door niemand




Viak langs de vioedlijn
loopt een rij voetstappen
lang als een lentedag
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Terwijl we rijden
volgen sterren onze weg
tot we weer thuis zijn

Tekst: Els Kooyman

Kalligrafie: Bernadette D’Haese
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Er is meer tussen
een kind en een luchtballon
dan een stukje touw

Tekst: Marc Kinet
Kalligrafie: R. Jongepier
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een draak schuift voorbij
de hoge populieren
Kietelen zijn buik

Tekst: Ida Gorter
Kalligrafie: lon Codrescu : ";,,_,



Het betonnen paaltje
In de parkeergarage —
Ik hoorde het staan

Ferre Denis




Ik kijk achterom.
Duizenden zonnebloemen
staren mij plots aan.

Hans Reddingius




Kinderen keilen
kKeitjes naar de overkant.

Zij raken mijn jeugd.

Henri Decorte




Na hun optreden
buigen ze lang en diep
- de tulpen

Henk Arnold




IS van éen nacht
het kan niet meer dragen

dan mijn schaduw

Adri van den Berg
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http://haiku.nl/
http://haiku.nl/

Vanuit de ruimte

waar ik werk groeit door het raam
een park vol dromen

Peter-Jan Soeters




Zout zweet tussen haar
borsten doet je dromen van
meerminnen aan zee

Helena




Beneveld ben ik
warme wijn in jouw navel
IS zoeter dan honing

Rob van den Boom




Eens was jij, mijn lief,
Zzomaar een gewoon gezicht
In een drukke straat

Gertrude Meyling




Voor het eerst samen
naar verre sterren staren,
elkaars hemel zien.

Frans Terryn
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