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2

vanachter haar raam

zo af en toe een fietser

morgen geen bingo

Ivonne Liebregts



3

ze raken haar ï

kinderhandjes tegen 

het voorraam

Madeleine Schook



4

De zon schijnt, eenzaam

achter mijn raam zit ik dan

tachtig geworden

Marieke Damkot



5

Mondmaskers dansen

een wals met de stille dood

op hoop van zegen.

Romain John van de Maele



6

Haar blik overbrugt

de anderhalve meter,

hij mimet een knuffel

Karen de Boer



7

oma begrijpt niet

waarom ik niet binnenkom

voor een kop koffie

Annette Akkerman



8

Ik ben hier, jij daar,

beeld waarin verlangen trilt.

Een zoen in de wacht.

Guus Wakelkamp



9

kleine zonnestraal

doorbreekt de strenge lockdown

en kust je voorhoofd

Ineke Meijer



10

een meter vijftig

zo brengt gepaste afstand

mensen tot elkaar

Jan Raas



11

het gesprek gaat

ïop anderhalve meter ï

over contact

Henk van der Werff



12

lockdown

mijn dochter zet haar poppen

twee meter uit elkaar

Luc Barbé



13

Ziekenhuis raam

zelfs de maan draagt

een mondkapje

Mohamad Alsari



14

langs een leeg perron

zingen de sporen vrolijk

voor een lege trein

Hilde Devos



15

opa en kleinzoon

handen tegen elkaar

wat voelt het raam koud

Lilian Steenvoorden



16

jij nadert me stil

met woorden die omarmen

in een tijd vol angst

Ans van Kessel



17

De gedwongen rust

doet de moeheid beseffen

van jaren te druk.

Maddy de Bruin



18

verlaten perron

de onbereden sporen

blinkend van tranen

Piet van Sluijs


