
     Haiku’s
Maan



En dan, heel langzaam,
blijkt dat alles om mij heen
van wit maanlicht is.  

Kees Buurman 



Stil zijn geworden
de rusteloze libellen.
Een jonge maan schijnt. 

Kikaku



Wanneer de maan schijnt,
och, lijken zij op mensen,
vogelverschrikkers.  

Shiki



zomernacht – 
het maanlicht glijdt
over kale muren   

Abeer al Tharawy 



maanlicht in de tuin – 
de bleke klaagzang
van de krolse kat  

Marc May 



Hij wordt gebroken,
en weer gebroken; toch blijft 
de maan in ’t water.   

Chōshū



vijverrimpels – 
het spiegelbeeld van de maan
verwatert langzaam    

Marleen Vandekerckhove



na het tuinfeestje
de glazen op tafel
gevuld met maanlicht 

Michael Pappafava 



D-day
op een maanverlicht strand
komt een schildpadnest uit 

Joanne van Helvoort 



Bij ’t morgengloren
vervaagt de maan en de roep
van strandpluvieren.   

Chora



Hoe de volle maan
op het avondhemelgroen
een pijnboom schildert!  

Ransetsu



avondwandeling
ik stap in een regenplas
op de volle maan  

Fatih Bogaards 



Zo’n koude maannacht!
je hoort het zachte suizen
van vleugelslagen.   

Seira



avondpolder
er vliegen zes ganzen
onder de maan door   

Jan-Burger Troost 



het ziekenhuis slaapt – 
ons laatste gesprek
verlicht door de maan

Annette Akkerman 



ijsbloemen,
ik adem een opening
waar de maan in past

Henk van der Werff 



Hij raakte haar aan
met de lijn van zijn hengel, 
de zomermaan zelf.   

Chiyo-ni
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