


Op de tempelklok
is een vlinder gevlogen
en ingeslapen.

Buson




Witte pruimbloesem -
daarover zal nu voortaan
de nacht licht worden.

Buson




Langs het strand, bij eb -
elk ding dat wij oprapen
beweegt in de hand

Chiyo-ni




ure wind stormt door
e tuin; dit is de nacht dat

e rozen sterven.

Gertrude Meyling




Opeens ziet ze haar
eigen huis met de ogen
van haar bezoekers.

Gertrude Meyling




Wat een mooie waaier
als men de volle maan

een steel zou geven

Yamazaki Sookan




De ober knipmest:
de mannen worden heren;

de vrouwen dames.

Ad Beenackers




geleidelijk aan
wordt het ruisen van golven

wind in de bomen

Adrivan den Berg




ik vind haar niet
in dit verstilde lichaam

— mijn moeder

Leidy de Boer




regenbuien,
tekeningen van stoepkrijt

worden straatstenen

Henk van der Werff




mist
de geur van de zee

verandert

Han Gruschke




hoe een berijpt blad
weer kleur krijgt in mijn handpalm -

nieuwjaarsmorgenzon

Gusta van Gulick




geploegd land
een paar aardkluiten

worden vogels

Ria Giskes




mijn kluizenaarshut
elk jaar meer en meer bemost

met oude dromen

Miche Van den Broeck




weer op opas fiets
1n zestig jaar van zitje

naar zadel gegroeid

Johan Koning




mijn zondagse bezoe
dag meneer zegt zij
dag moeder zeg ik

Rob ten Hoope




letter per letter
de tattoo verwijderen -

eeuwig de jouwe

Luc Barbé
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